
   

juni 2022 Drieslag
Voordeel van een (on)regelmatige afwis-
seling van gastpredikanten is, dat je al-
lerlei zaken nogal eens van verschillende 
kanten belicht krijgt. Wat dat betreft 
waren de drie zondagen na Pasen een 
mooi voorbeeld: alle drie gingen uit van 
het verhaal van de Emmaüsgangers; alle 
drie in een geheel eigen thematiek toe-
gepast door respectievelijk Paul Saraber, 
Monique van Zoest en Wim Jansen. Een 
mooie drieslag dus, en ik maak me sterk 

dat de meeste Koorkerkgangers wel iets van hun gading gehoord hebben. De overkoepe-
lende boodschap: Nu op pad!  Een paar jaar geleden kreeg ik deze foto van Gert Kooiman. 
Hij leek me in deze Vierpas wel toepasselijk…   Wim Wattel  

Boekenmarkt
Het boekenmarktseizoen is nu echt aangebro-
ken. Sinds de Paasvakantie zijn de abdijkerken 
weer opengesteld voor het publiek. De boeken-
markt draait mee van dinsdag tot en met vrij-
dag van 10.30u tot 17.00u. Op donderdag is er 
een aangepaste dienstregeling in verband met 
het stiltemoment en het middagconcertje.
De boekenmarkt en de mogelijkheid om de 
abdijkerken te bezoeken, versterken elkaar. Zo 
nodig verwijzen de gidsen van de kerken de be-
zoekers naar ons en andersom. Daarnaast heeft 
Henk Soepenberg mooie borden gemaakt 
waarop bij de boekenmarkt de pijltjes naar de 
Wandelkerk wijzen en andersom.
Na de succesvolle pilot in maart, was ook de Paasvakantie een succesvolle week. Met name ook 
weer door de categorie bijzondere boeken (BB), boeken met een hogere prijs. Die categorie 
wordt steeds aangevuld en uitgebreid en is niet alleen interessant voor toeristen en dagjes-
mensen. Kom ook eens een kijkje nemen. Met name de omzetsnelheid bij de Zeeuwse BB is 
hoog.
Nu, na de Paasvakantie is het rustiger. Je zou zeggen dat dit het werk voor de ingeplande vrij-
willigers saai maakt. Maar we horen alleen maar enthousiaste geluiden over de mogelijkheid 

om weer eens bij te praten met een 
ander lid van de Koorkerkgemeen-
schap of om zelf in de nieuwe voor-
raad rond te neuzen.
En dan is er altijd nog Walter van 
Willegen die ons en de bezoekers 
van de boekenmarkt bijna dage-
lijks komt verblijden met een schit-
terend piano concert.
Het boekenmarktteam.

Drie- en vierpassen Koorkerk

Uitstap naar remon-
strantse buurge-
meente Sommels-
dijk, zondagochtend 
31 oktober

Het kan weer, dus wil-
len wij de traditie dat de 
RGMZ eens in het jaar 
een uitstapje organiseert, 
voortzetten. Het is ook 
traditie dat iedereen in de 
Koorkerk welkom is bij die 
uitstapjes.
Dit jaar willen wij naar 
onze dichtstbijzijnde re-
monstrantse buren, de ge-
meente Sommelsdijk, op 
Goeree-Overflakkee. Het is 
een piepkleine gemeente. 
In een woonhuis is een 
kerkzaal ingericht. De 
voorzitter woont boven de 
kerkzaal en de gemeente 
bestaat uit enkele tiental-
len leden en vrienden. De 
ene week is er een dienst, 
de andere week een ge-
sprekskring op zondag-
ochtend.
Op zondagochtend 3 juli 
bezoeken wij deze betrok-
ken mensen. Kerkdienst, 
wandeling door het mooie 
stadje, lunch met de Som-
melsdijkers. Nadere details 
volgen.
Heeft u in principe belang-
stelling voor zondagoch-
tend 3 juli? 
Laat u het ons dan alvast 
weten via Esther Meulblok 
emeulblok@gmail.com / 
0615 650995 of bij Joep 
de Valk j.devalk@telfort.nl 
/ 0653 391524
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Kerkdiensten

5 juni 2022 Pinksteren
Ds. Pim Steenbergen

12 juni 2022
Ds. Jan Klijnsma

19 juni 2022
Ds. Annemieke van der 
Meiden

26 juni 2022
Ds. Wim Jansen

3 juli 2022
Ds. Dinie Eerland

10 juli 2022
Ds. Pim Steenbergen

17 juli 2022
Ds. Monique van Zoest 

24 juli 2022
Ds. Aries van Meeteren

31 juli 2022
Ds. Joep de Valk

Vanuit de Kerkenraad
Op 4 mei jl. bood de Koorkerk onderdak voor een vesper georganiseerd door de Raad 
van Kerken Middelburg. De versper werd bezocht door jong en oud en de kerk zat goed 
vol! In combinatie met een zorgvuldig opgezette liturgie, ondersteund door harpspel 
en Martin op het orgel, was er sprake van een indrukwekkende bijeenkomst. Zeker nu 
oorlog zo dichtbij komt realiseer je je eens te meer wat een groot goed vrede eigenlijk 
is. Laten we hopen dat de oproep om in de eigen omgeving vrede na te streven navol-
ging krijgt. Zo draagt iedereen binnen de eigen mogelijkheden bij aan een vreedzame 
samenleving. Thomas Quartier, theoloog des vaderlands, citeerde bij de opening van 
het Stadsklooster op 13 mei in dit verband Paus Benedictus. Benedictus roept op om 
elkaar te respecteren, te willen leven met elkaars fysieke en mentale gebreken en om 
elkaar te gehoorzamen. Als je dit laatste vertaalt naar de bereidheid om echt naar elkaar 
te luisteren zijn het mooie handvatten voor een vreedzaam leven!

Splitsing
Zoals in de vorige Vierpas is vermeld heeft inmiddels een gesprek plaatsgevonden tus-
sen de drie PKN wijkgemeenten in Middelburg over de wens van de Nieuwekerkge-
meente en de Ontmoetingskerk om de samenwerking binnen het organisatorische ver-
band van de Protestantse Gemeente Middelburg te gaan beëindigen. Beide gemeenten 
verwachten dat een aanmerkelijke organisatorische vereenvoudiging kan worden 
bereikt door formele samenwerking binnen de PGM in te wisselen voor een meer op 
inhoud gebaseerd samenwerkingsverband. Vanuit de Koorkerkgemeente hebben wij 
laten weten dat wij de samenwerking met de Nieuwekerkgemeente graag willen voort-
zetten vanuit PGM verband. De inhoudelijke onderbouwing hiervoor hebben wij eerder 
met u gedeeld. Helaas is de constatering dat de drie gemeenten hierover niet met el-
kaar op één lijn zullen komen. 
Om een patstelling te voorkomen hebben wij afgesproken om te onderzoeken of wij 
buiten de formele PGM structuur inhoudelijk kunnen blijven samenwerken op basis van 
een gezamenlijke toekomstvisie. De drie wijkgemeenten zullen hierover gezamenlijk in 
gesprek gaan. Bijzondere aandacht is er voor een extra samenwerking met de Nieuwe-
kerkgemeente omdat wij beide gebruiker zijn van hetzelfde gebouw, onderdeel van het 
abdijcomplex. 
Verder hebben wij vastgesteld dat het voor de toekomstige samenwerking goed is als 
de PGM, Nieuwekerkgemeente en de Koorkerkgemeente het vraagstuk van de verde-
ling van het PGM vermogen op een constructieve, toekomstgerichte manier uitwerken. 
Uitgangspunt hierbij is redelijkheid en billijkheid. Voorgesteld is om hiervoor een bin-
dend advies te vragen aan een tweetal mensen die door de betrokken kerkraden als 
voldoende gekwalificeerd worden beschouwd en die door alle betrokken worden geac-
cepteerd.
Zodra bovenstaande zaken voor alle gemeenten acceptabel zijn afgerond en in de 
afzonderlijke gemeentevergaderingen zijn bekrachtigd, wordt het splitsingsverzoek 
voorgelegd aan de Classis. Omdat dit vraagstuk al lange tijd speelt en de voortgang 
van zaken begint te belemmeren, streven wij na dit proces voor het eind van dit jaar af 
te ronden. 
De sturing van het komende proces zal worden uitgevoerd door de voorzitter van de 
Algemene Kerkenraad PGM.

Beroepingsproces
De kerkenraad/de besturen zijn inmiddels ver gevorderd met de voorbereidende docu-
menten ten behoeve van het opstarten van de beroepingsprocedure voor een nieuwe 
predikant. Formeel zal de PGM de partij zijn die het beroepingsproces zal doorlopen 
en er zijn inmiddels afspraken gemaakt dat wij het proces vergelijkbaar als bij eerdere 
beroepingsprocedures voor de Koorkerkgemeente zullen doorlopen. Het is goed dat 
hierover nu helderheid is, want dan kunnen we vooruit!

Gemeenteavond 27 juni 2022
Op 27 juni ’s avonds vanaf 19.30 uur zal een gemeenteavond worden georganiseerd. In 
deze vergadering zal onder andere de jaarrekening 2021 moeten worden goedgekeurd. 
De definitieve uitnodiging en agenda kunt u binnenkort tegemoet zien. 
Teus Baars
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Bij de diensten

Zondag 26 juni 2022, ds. Wim Jansen
Thema: ‘Light my fire’
Wat zijn er toch veel mensen met een burn out. Maar 
ook zonder burn out kun je uitgeblust leven. Genoegen 
nemend met… Veel mensen leven zonder bezieling, 
zonder innerlijke gloed. In deze weken na Pinksteren 
worden we aangestoken door mensen die begeesterd 
leven. Onze wereld heeft het nodig, begeestering, be-
zieling, vuur. Het besef dat de dingen een diepere laag 
hebben, een spirituele dimensie, een onderliggende 
gloed die de mensen warm houdt en verlicht. Hen tot 
mensen met uitstraling maakt. Ik denk aan Van Gogh 
met zijn door het licht begeesterde schilderijen, aan 
zijn hartstochtelijke brieven in het boek: Ik heb een 
vuur in mij. We hebben allemaal dat vuur in ons! Zoals 
in het gedicht van eigen hand dat ik zal citeren:

Mijn kille brein bevat een warmtebron
waar ik op aan kan sluiten,
vuur van een diep verscholen zon……

Hoe kunnen we elkaar aansteken en warm maken in een zo kille wereld? Dat is de vraag van 
deze zondag, aan de hand van aanstekelijke woorden uit Jeremia 20 en Handelingen 2. En een 
aanstekelijk nummer van The Doors uit de jaren 60: Light my fire. Het is het themalied, dat we 
ook in de dienst beluisteren.      

Ds. Wim Jansen, Veere

Zondag 5 juni 2022, ds. Pim Steenbergen
Thema: Pinksteren
Op Pinksteren zingt de cantorij, de lezing is uit Ruth  2.

Opgefrist 

Grote delen van de wanden 
zijn opnieuw in de verf gezet. 
Opgefrist, als het ware. Door 
allerlei beschadigingen en 
vervuiling was dat geen over-
bodige klus. 

Dank aan de vrijwilligers, die 
letterlijk de handen uit hun 
mouwen hebben gestoken. 

Gert Kooiman (Taakgroep
Beheer)

Lange Jan Project
Op 2 juni gaat op donderdagmiddag in 

de Koorkerk het Lange Jan Project weer 

van start met concerten van 15.00 tot 

15.30  (vaak ietsje langer). 

De concerten in juni zijn:

2 juni  : Michelle Pritchard, viool en 

altviool, begeleid door Bert Geleijnse op 

het orgel.

9 juni  : Rien Balkenende, orgel

23 juni : Martin van der Bent, orgel

29 juni : Christel de Meulder, sopraan, 

begeleid door Ad van de Wege, orgel.

Piet Allaart
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Taakgroep Diaconaat

Rapportage gehouden collectes
Over april kunnen de volgende collecte opbrengsten (geïnd tijdens dienst en ontvangen 
via wijkkas of givt) gemeld worden.
3 april werd voor Bethanië in Moldavië - partner van Kerk in Actie - voor de opvang van de 
vele kwetsbare kinderen en ouderen in dit straatarme land € 306,41 ontvangen.
Op 10 april werd voor het programma Kinderen in de Knel van Kerk in Actie voor de 
vluchtelingenkinderen in Griekenland € 243,15 opgehaald.
14 april werd aandacht gevraagd voor het werk van Vluchtelingenwerk Nederland, dat 
door de overigens terechte focus op vluchtelingen uit Oekraïne in de verdrukking dreigde 
te raken. 
U droeg € 180,50 bij.
17 april, Paaszondag en de afsluiting van de 40-dagentijd, was de daarbij gebruikelijke 
werelddiaconale collecte bestemd voor het Manara Youth Center in Beiroet, dat zowel 
Libanese als gevluchte Syrische jongeren in achterstandswijken ondersteunt met onder-
wijs, werk en traumaverwerking. Opbrengst € 164,15.
Tot slot bracht op 24 april de collecte van de PGM t.b.v. algemene diaconale taken € 246,75 
op. Hartelijk dank voor uw bijdragen.

In juni te houden diaconale collectes
* 15 juni, Pinksteren, vieren we het feest van de Geest die mensen wereldwijd inspireert. 
Arme boeren in KwaZulu-Natal in Zuid-Afrika zijn daar een prachtig voorbeeld van. Al 
generaties leven ze in armoede en geloven ze niet dat hun leven ooit zal verbeteren. Een 
christelijke ontwikkelingsorganisatie doorbreekt deze mentaliteit door boerenfamilies te 
laten samenwerken.
Ze inspireert hen met bijbelverhalen en leert ze met betere landbouwmethoden hun 
voedselopbrengst te verhogen. Omdat “jong geleerd, oud gedaan” is, investeert de orga-
nisatie juist ook in kinderen, zodat er een structurele verbetering van leefomstandigheden 
optreedt.
NL89 ABNA 045 0457 457 457 Kerk in Actie o.v.v. Pinkstercollecte boeren Zuid-Afrika.
* Op 12 juni volgen we het collecterooster van de PGM door voor onze algemene diaco-
nale taken te collecteren. NL50 RABO 0385 382 871 Diaconie PGM o.v.v. alg. diac. collecte 
12 juni.
* 19 juni wordt uw aandacht weer gevraagd voor de desastreuze gevolgen van klimaat-
verandering in met name de Hoorn van Afrika. Recent heeft het Kinderfonds van de VN, 
Unicef, daarover alarm geslagen. Door aanhoudende droogte, de nasleep van de corona 
pandemie, sprinkhanenplagen en  de door de oorlog in OekraÏne - ook voor veel Afri-
kaanse landen dé graanschuur- sterk gestegen voedselprijzen, dreigt het aantal ernstig 
ondervoede kinderen in de Hoorn van Afrika tot 2 miljoen
op te lopen; wereldwijd zelfs naar 20 miljoen. Het voor deze kinderen levensreddende 
therapeutische pasta-voedsel wordt zo goed als onbetaalbaar. En van de door rijkere 
landen toegezegde miljarden voor acute voedselhulp is nog maar een paar procent be-
schikbaar gesteld.
Als Kerk in Actie met een acute noodoproep voor steun komt, dan zal dat het collectedoel 
zijn. En ruilen we zo nodig ook de algemene collecte van 1 juni. daarvoor in. Komt zo’n 
noodoproep er deze maand nog niet, dan zal de collecte bestemd worden voor het Kerk 
in Actie-klimaatproject in Noord-Kenia. De Anglicaanse kerk in dit deel van het land ver-
strekt aan 330 boerengezinnen droogtebestendig zaaigoed en geeft trainingen over ir-
rigatieprojecten. NL89 ABNA 0457 457 457 Kerk in Actie o.v.v. klimaatproject Noord-Kenia.
* Tot slot zal de collecte op 26 juni. in het teken staan van de Wereldvluchtelingendag 
op 20 juni. Volgens de wereldvluchtelingenorganisatie UNHCR waren er in 2020 ruim 80 
miljoen vluchtelingen, waarvan de helft binnen de eigen landsgrenzen en de helft daar-
buiten - waarvan 90% in buurlanden - opgevangen werden.
Een specifieke groep vluchtelingen in Nederland vormen de asielzoekers zonder papieren. 
Nederland telt zo’n 30.000 migranten zonder verblijfsvergunning. Velen van hen zijn ar-
beidsmigranten, anderen bleven na een mislukte asielprocedure hier, o.a. omdat het land 
van herkomst hen niet accepteert.
Ongedocumenteerden hebben nauwelijks rechten en bestaansmogelijkheden en leven 
met de angst op uitzetting. Diverse kerkelijke initiatieven, zoals de Wereldhuizen in Am-

10 juli presentatie 
nieuw boek Wim en 
Eliane Jansen in de 
Koorkerk

‘Ik zou een pleister op 

duizend wonden willen 

zijn’. Deze beroemde uit-

spraak van Etty Hillesum 

is de drijfveer geweest 

in het leven van Wim 

en Eliane Jansen, in hun 

liefde voor elkaar en 

hun kinderen en hun 

liefde voor kwetsbare 

mensen. In het openstel-

len van hun gezin en in 

de keuzes van hun werk, 

Wim in schrijven en pas-

toraat en Eliane in het 

Speciaal Onderwijs. Zij 

hebben over hun leven 

samen, ruim een halve 

eeuw, een gezamenlijk 

boek geschreven, om 

en om een hoofdstuk 

vanuit het eigen per-

spectief. Het verhaal van 

een steeds zich verdie-

pende liefde. Zij beschri-

jven hoe zij vanuit dit 

Godsgeschenk hebben 
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sterdam en Den Haag, de Pauluskerk in Rotterdam en Villa Vrede in Utrecht, helpen met 
advies en dagbesteding en stimuleren zo de veerkracht van deze zonder perspectief le-
vende mensen zonder papieren.
NBL89 ABNA 0457 457 457 Kerk in Actie o.v.v. hulp mensen  onder papieren.

Verdere aandachtspunten
1. Vluchtelingenwerk
Aansluitend op het wereldwijd toenemende aantal vluchtelingen en de daardoor ook in 
Nederland stijgende instroom van asielzoekers, heeft de kerkenraad in overleg met de 
taakgroep diaconaat besloten het over 2020 en 2021 nog onbestemde kerkelijke deel 
van de opbrengst van de boekenmarkt, ad € 3736, toe te kennen aan Vluchtelingenwerk 
Nederland.  Die organisatie heeft het extra druk gekregen bij de ondersteuning van asiel-
aanvragers en, ingeval van afwijzing, hun terugkeer. 
2. Inzameling Oekraïne    
De inzamelingsactie van goederen voor 
Oekraïne, die op korte termijn op 7 mei 
georganiseerd werd, is succesvol ver-
lopen. Deze door diaconieën van ver-
schillende Ger. Gemeenten en Chr.Ger. 
kerken op Walcheren geïnitieerde actie 
werd door vele diaconieën van andere 
kerken op Walcheren ondersteund.  
Nieuwe Kerk en Koorkerk hebben geza-
menlijk op zaterdag 7 mei de gelegen-
heid geboden om goederen in de Her-
berg af te geven. Daar is goed gebruik 
van gemaakt. Leida Boone en Henk Kap-
pers hebben, samen met collega’s van 
de  Nieuwe Kerk, ervoor gezorgd dat 
die inname en het transport met 3 volle 
auto’s naar Kleverskerke prima verliep 
(zie foto). 
3. Energieactie Geef Gas!
Nu de kosten van levensonderhoud en 
met name van energie steeds verder stijgen, attenderen we graag nogmaals op de 
Energieactie Geef Gas!. Voor meer informatie zie het artikel daarover in de Vierpas van 
mei.
4. Besteding algemene diaconale collectes
In plaats van in deze Vierpas, zoals het voornemen was, zullen we in onze bijdrage voor 
de Vierpas van juli/augustus u informeren over de bestemming van de € 40.000  alge-
mene diaconale inkomsten over 40 kleinschalige projecten.

Namens de taakgroep Diaconaat,
Jan Janse, email: janjansezeeland@gmail.com

getracht een pleister 

en een pleisterplaats 

te zijn voor anderen. 

Maar het boek is ook het 

verslag van ‘een theolo-

gische zwerftocht, een 

mystieke zwerftocht. De 

avonturen van een leven 

met God, in veel liefde 

en geluk, maar ook veel 

pijn, ziekte en dood’.

Titel: Twee zwervers ver-

liefd – van pleisterplaats 

naar pleisterplaats. 

De presentatie, verkoop 

en het signeren vin-

den weer plaats in de 

Koorkerk, op zondag 10 

juli. Inloop vanaf 15.00 

uur. 

Inleider: dr. Eeuwout 

Klootwijk, predikant 

pg Oost-Souburg en 

schrijver van o.m. De 

appel van Adam en Eva 

– liefde en seksualiteit 

in bijbelse en buitenbij-

belse verhalen.   

Iedereen is van harte 

welkom.  
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Expositie schilderijen en tekeningen van Liesbeth Kamerling 

Vanaf 2 juni tot half juli hangen er schilderijen en tekeningen van Liesbeth Kamerling 
in de Koorkerk.

Het is een overzichtstententoonstelling. Allerlei onderwerpen komen aan bod, zoals: 
beweging in acryl (dans!), bloemen, de zee, de binnenhaven met de vissersboten, de 
‘overkant’.  Kortom, mijn waterrijke woonomgeving (het Eiland in Vlissingen) was een 
bron van inspiratie!

De meeste portretten zijn gemaakt van modellen (studenten) van de Roosevelt Aca-
demy in Middelburg. Bijv. het meisje uit Ghana met hoofddoek. En hetzelfde model met 
vlechtjes (ook de schetsen). Ook mijn vriend Tom was model. Overigens maakte hij de 
lijsten van de schilderijen!

Enkele onderwerpen, zoals ‘de zee’, ‘3-Koningen’ en ‘het bos met de Kerstroos’ gebruikte 
ik voor kerstkaarten, ook voor de Koorkerk.
Eerdere exposities in Zeeland: St. Jacobskerk, Polderhuismuseum in Westkapelle, gale-
rie ‘de Ossenberg’ bij Sint-Laurens, brasserie ‘de Zeezot’ in Westkapelle, het Arsenaal in 
Vlissingen.
In Hotel ‘Het Waepen van Veere’ zijn nog meer ‘dansschilderijen’ te zien. De 3 grootste 
(120x100cm) heb ik al verkocht; er zijn in het hotel nog wel 20 kleinere!
In de Koorkerk dus ook ‘verkoop’. Van ieder verkocht werk is 15% voor de Koorkerk.
Info: 06-19993174, email: liesbethkamerling@hotmail.com 
Dinsdag t/m vrijdag van 10.30 – 17.00 uur is de kerk open (boekenmarkt).
Als ik aanwezig ben verkoop ik ook kaarten, posters e.d.        Liesbeth

Inleveren kopij voor de volgende Vierpas
Iedereen die betrokken is bij de Koorkerkgemeenschap kan informatieve, inspirerende 
en verbindende artikelen aanleveren voor de Vierpas. 
De zomereditie van de Vierpas (de maanden juli en augustus 2022) verschijnt omstreeks 
26 juni 2022. 
Kopij dient uiterlijk 17 juni 2022 per e-mail te worden aangeleverd bij redacteur Adrie le 
Clercq. Zijn e-mailadres is:  adeleclercq@zeelandnet.nl 
Eventueel bij het artikel te plaatsen fotomateriaal graag in een aparte e-mail of bijlage. 



Keti Koti Tafel

In 2020 stelden twee paren hun huis open om met mensen vanuit de Koorkerkgemeen-
schap de keti koti dialoog te kunnen voeren. Vorig jaar kwam hiervoor opnieuw een groep 
samen. De wens werd wel groter om de dialoog in een meer diverse groep te voeren en dat 
kan dit jaar! Geeft u gehoor aan de uitnodiging die wij van de Keti Koti Community Zeeland 
ontvingen? Meld u dan tijdig aan, het aantal plaatsen is beperkt.

UITNODIGING
Welkom aan de Keti Koti dialoogtafel in het Zeeuws Archief te Middel-
burg op 30 juni 2022! Keti Koti  betekent “verbreek de ketens” en de 
dialoogtafel is onderdeel van de jaarlijkse herdenking van de afschaf-
fing van de Nederlandse slavernij. 
Na de jaren waarin de Keti Koti dialoog in kleine kring bij mensen thuis is gevoerd, kunnen 
we nu weer samenkomen voor een ontmoeting tussen witte en zwarte Zeeuwen (en alle 
kleuren daar tussenin). Een ontmoeting waarin we stilstaan bij de gevolgen in het heden 
van het gezamenlijke slavernijverleden. Een verleden dat in het Zeeuws Archief tastbaar 
aanwezig is. De maaltijd en rituelen zijn verbonden met het leven op de plantages in het 
verleden en de dialoog is gericht op het met elkaar delen van persoonlijke ervaringen, 
herinneringen en gevoelens in het heden. 

Kort & Krachtig
De Keti Koti dialoogtafel vindt plaats op donderdag 30 juni in het Zeeuws Archief, Hofplein 
16 in Middelburg. De maaltijd begint om 17.30 uur (inloop vanaf 17.00 uur) en aansluitend 
is er om 20.00 uur gelegenheid deel te nemen aan de wake bij het Slavernijmonument op 
de Balans.  

Aanmelden
Vanwege het beperkte aantal plaatsen en de samenstelling van dialoogkoppels is inschrij-
ving verplicht. Om dezelfde reden vernemen we ook graag of u al dan niet een migratie-
achtergrond heeft. Graag aanmelden vóór 20 juni 2022 bij www.dezb.nl
Kijk voor meer informatie over de Keti Koti Tafel op www.ketikotitafel.nl/zeeland. Met 
vragen kunt u contact opnemen met Imke Elstak (mail naar ielstak@dezb.nl of bel 0118 
654153).  

De dialoogtafel op 30 juni is een initiatief van Keti Koti Tafel Community Zeeland en 
wordt mede mogelijk gemaakt door Provincie Zeeland / Four Freedoms Door Het Jaar 
Heen, Keti Koti Zeeland, ZB Bibliotheek van Zeeland en Europe Direct. 

Nieuwe vluchtweg-
signaleringen 

De Koorkerk voldoet weer 
aan alle eisen van de 
brandweer. Boven de deu-
ren zijn verlichte bordjes 
opgehangen: ‘vluchtroute’. 
Hopelijk zullen we ze nooit 
daadwerkelijk moeten ge-
bruiken.…  

Ook is de kerk voorzien 
van noodverlichting; 
bij het uitvallen van de 
stroom gaan deze lampen 
automatisch branden. 
Veiligheid gaat voor alles! 

Gert Kooiman (Taakgroep 
Beheer) 



C o l o f o n
Predikant:
Vacant
Vragen/mededelingen aan de 
kerkenraad: VVHM bestuur en 
RGMZ bestuur: 
Scriba: Luuk, 
scriba@koorkerk.nl of tweede 
secretaris:  Esther Meulblok tel.: 
0113-562531 of 
emeulblok@gmail.com
Coördinerend koster: 
Henk Kappers 0118-639420
Organisten :  Martin van der 
Bent (rooster) 06 - 20543666
vdbentbol@zeelandnet.nl
Rien Balkenende, Bram de Wolf
Autodienst Els Koole
Tussen 18.00 uur en 19.00 uur is 
Els op zaterdagavond bereik-
baar op 06-19036870
Gebruik Koorkerk:
Coördinator : Johan Klumpe-
naar 06-54338574 
gebruik@koorkerk.nl
Eindredacteur Vierpas:
Adrie le Clercq
adeleclercq@zeelandnet.nl 
Vormgeving Vierpas:
Janny Bil-Goudzwaard
jannybil@zonnet.nl
Doorgeven ziekte,
aanvragen bezoek:
Els Koole  
joels@zeelandnet.nl
Marja Oostdijk  06-48640747
jmo@zeelandnet.nl
Financiële zaken Koorkerk
Joep de Valk 06-53391524 of 
j.devalk@telfort.nl
Joop Caljé 06-53175297 of
joopcalje@zeelandnet.nl
Rekeningnrs. Koorkerk:
• NL 52 INGB 0000 2185 95 t.n.v. 
VVHM Wijkkas Koorkerkge-
meenschap, Middelburg
• VVHM: NL 35 TRIO 0788 9579 29 
t.n.v. Vrijzinnige Hervormden 
Middelburg
• RGMZ:   NL38 INGB 0000 
630321 t.n.v. penningmeester 
RGMZ Middelburg

   

Allemaal de liefste

Mijn onvolprezen werkgever gaf me recent de mogelijkheid om 
een cursus storytelling te volgen.  
Voor mij was de kern van de cursus een verhaal vertellen waar 
mensen zich mee kunnen identificeren. Deze identificatie kan 
dan weer leiden tot een verbinding met de spreker, waardoor 
een andere boodschap beter gehoord wordt. 
Verhalen lijken niet meer zo in onze traditie te zitten. Dus het ver-
haal over mezelf vertellen zit ook niet zo in mij. 
We kennen allemaal wel de voorstelrondjes aan het begin van 
een vergadering, waarbij je moet vertellen wat jou nou het 
meest identificeert. 
Alleen dat zou een agendapunt moeten zijn, tenminste in som-
mige gevallen. 
 
Mijn verhaal en de kerk..... 
Ik bezoek de Koorkerk nu zo’n 2 jaar denk ik. De eerste keer dat ik 
in deze kerk kwam, was nog samen met mijn kinderen. 
Dat ik de Koorkerk bezocht, kwam door een Heilig Avondmaaldienst elders. Deze diensten duren vaak 
lang, en daar stond de pet niet naar op dat moment.  
We zaten in de kerkdienst aandachtig te luisteren naar de, toch wel bijzondere, dominee, toen mijn 
zoon mij toevoegde dat deze dominee toch echt niet in God geloofde.  
We zongen vervolgens iets over moeder aarde en de dienst bracht mij meer onduidelijkheid dan waar 
ik naar verlangde. 
Het reguliere verhaal, geschetst tegen de contouren van mijn bevindelijk gereformeerde achtergrond, 
dient feiten, probeert teksten te doorgronden, geeft zekerheid en rust.  
Het verhaal wat ik in de Koorkerk hoorde zorgde voor meer verwarring. In alle eerlijkheid ben ik na deze 
ervaring ook lang niet in de Koorkerk geweest. 
 
Maar ik ben een zwerver en het was steeds niet wat ik precies zocht. Waarschijnlijk kan je ook niet in een 
puzzel passen als je niet weet welk stukje je zelf vertegenwoordigt. En zelfkennis, voor zover mogelijk, 
komt met de jaren.
Ik begreep met het klimmen der jaren, dat ik me thuis voelde in de herkenning van wat ik eerder aan-
gereikt had gekregen, maar dat er behoefte was aan nieuwe inzichten. Iemand die het verhaal uit een, 
voor mij nieuw, perspectief wilde belichten. Mensen die met me mee wilde zoeken, in de wetenschap 
dat het rationeel doorgronden nooit afdoende zal zijn. 
Dat wat door mij gevoeld als blasfemie, wellicht het menselijk manifest kon zijn van wat te diep gevoeld 
werd om duiding te geven. 
 
En ja, ik kwam terug. Gelukkig werd er niet meer van moeder aarde gezongen. Ik trof mensen die gren-
zen over gaan, die twijfelend hopen. Een prachtige bontgekleurde stoet van creatieve, alternatieve, 
intelligente mensen, dromers wellicht, die God inderdaad niet Adieu willen en kunnen zeggen. 
 
Maar hoe dan, en wat? Ik hoor preken die een ander inzicht aanboren, waarbij toch ook vastgehouden 
wordt aan het vertrouwde.  
En wat hou ik er ook van, die prachtige oude teksten, eeuwenlang tot troost en bemoediging geweest 
van mensen. 
De psalmen waarbij je kunt rusten in de krul van de klanken, prachtig!  De banken uitgesleten door 
generaties mensen die troost zochten. 
  
Ik herken mij in de mensen in de Koorkerk, de zwervers, tobbers, zoekers, kunstenaars, bevlogenen, 
denkers, pragmatici, vinders en optimisten. In allemaal een beetje.  
Of ik nu thuis ben, kan ik niet met zekerheid zeggen. Dat is nu eenmaal het kenmerk van zwervers, 
geestelijke rust is hen vreemd.  
Maar ik kan wel met dankbaarheid en plezier om me heen zien en denken: bij deze mensen pas ik wel-
licht een beetje. Een thuiskomen in het verhaal van de Koorkerk, voor nu dan toch…..
  
Ik geef met plezier en vertrouwen de pen door aan Leo Adriaanse. 

Anne-Marie Dekker


